
 

Rudie Westerveld en DOK 
-Een korte, maar intensieve relatie (±1959-1967)- 

 

 
 

“Ik ben betrekkelijk kort lid van DOK geweest…  
Maar het is in mijn leven een heel belangrijke periode geweest.” 

 

 

Zwolle, 8 april 2022 
Peter Heij, archivaris DOK 
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Jan Rudolf Westerveld, bij DOK Rudie1 en later Ruud, is geboren op 5 maart 1944 in Silvolde (tussen 
Varsseveld en Dinxperlo) en vanaf z’n 7e opgegroeid in Ede. Op vermoedelijk 15-jarige leeftijd doet hij 
zijn intrede bij de christelijke gymnastiekvereniging DOK in Ede. Na de zomer van 1967 vertrekt hij naar 
het Zeeuwse om daar onderwijzer te worden. In die tussenliggende, stormachtige, acht jaren was hij 
turner, voorturner, leider en voorzitter van het eerste Jeugdbestuur bij DOK. Rudie en DOK, een korte, 
maar intensieve relatie… 

 

Vooraf 

In mijn vroegste jaren bij DOK heb ik les van Rudie Westerveld gehad. Eindelijk een meester en nog 
wel één die verstand had van turnen! Helaas heeft dit niet erg lang geduurd. Heeft hij ingevallen we-
gens ziekte van onze leidster? Mijn oudere broer heeft wat langer les van hem gehad. Hoe het precies 
zat weten we niet meer, maar op een goede dag hebben enkele jongens Rudie thuis opgehaald (die 
rustig zat te eten) om les te komen geven. De Kamperfoelielaan waar Rudi woonde en de Wulplaan 
waar wij gymden lagen maar een paar honderd meter uit elkaar. Kwam er iemand niet opdagen om 
les te geven, of was Rudie vergeten dat hij zou komen lesgeven. Het maakt niet uit, het blijft een mooi 
verhaal dat ook iets zegt over hoe relaxed dingen toen verliepen. Overigens heb ik zelf tweemaal mee-
gemaakt dat we een leid(st)er thuis moesten ophalen. Eén keer een leidster voor les en één keer een 
leider voor een demonstratie waarbij hij ons zou begeleiden/vangen… ���� 

In oktober 2020 ben ik opnieuw met -inmiddels- Ruud Westerveld in contact gekomen. Fijne briefwis-
seling! We konden informatie uitwisselen en elkaar aanvullen. Hij vanuit zijn herinnering, ik vanuit het 
archief van DOK. Ik wist van anderen dat hij ernstig ziek was, maar merkte hiervan niets bij hem...  

We blijken nog bij elkaar op de bank gezeten te hebben bij de halve finales van 8 april 1989 in sporthal 
‘De Peppel’ in… Ede! Wat was het geval, Ruud begeleidde vanuit DOS uit Alphen aan den Rijn Jacco 
Doolhoff en Richard Verhoef en ik vanuit DOK Ede Wilco de Groot en Dik Top. Onze deelnemers waren 

in dezelfde groep geplaatst. De kans is groot dat we (bijna) 
naast elkaar op dezelfde bank het wedstrijdverloop hebben 
gevolgd. Ik heb hiernaar gevraagd en hij antwoordde: 
“Jacco en Richard ken ik zeker. Jacco heeft 20 jaar en Ri-
chard meer dan 30 jaar bij mij op les gezeten. Tot op de dag 
van vandaag heb ik contact met hen” (6-11-2021). 

 
1 Met deze naam en deze schrijfwijze ondertekende hij bijvoorbeeld eigen stukjes in clubblad ‘De Brug’. 
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Over DOS Alphen en zijn lessen daar schrijft hij: 

“Tien jaar later [na vertrek uit Ede; PH] ben ik in Alphen aan den Rijn beland. Via mijn kinderen kom ik 
in contact met cgv DOS en ga daar een groep jongens trainen. Heel langzaam groeit het aantal jongens 
en later heren. 30 jaar lang is donderdagmiddag/avond mijn trainingsavond. Ik heb er veel plezier aan 
beleefd” (15-10-2020)  

“D.O.S. uit Alphen was lang aangesloten bij het K.N.C.G.V. Op een bepaald moment is de vereniging 
over gegaan naar de KNGU Mijn turners hebben aan heel wat wedstrijden deelgenomen. Op een be-
paald moment heeft een collega de selectietrainingen overgenomen. Verschillende turners hebben prij-
zen gewonnen op nationale wedstrijden. De recreatielessen bleef ik met heel veel plezier geven” (6-11-
2020) 

Na ons laatste contact ben ik nog verder op zoek gegaan in het archief van DOK of ik nog foto’s en 
dergelijke van hem kon vinden om hem toe te sturen. Daar was ik nog mee bezig toen mij het droeve 
nieuws bereikte dat Ruud op 15 september 2021 was overleden. 

Ik herinner hem blijvend als een enthousiaste en deskundige leider en een vriendelijke, geduldige 
man!2 

 

Dat Ruud in latere jaren z’n oude club op de één of andere manier nog wel gevolgd heeft, blijkt uit zijn 
volgende opmerking: “Het jubileumboek van het 75-jarig bestaan [in 1997; PH] heb ik en ook gelezen. 
Heerlijk die nostalgische verhalen” (6 november 2020). Overigens is het voorwoord van dat boek ge-
schreven door Ruud’s vroegere turnmaatje (naast Nol), Dolf Smits, die in 1997 voorzitter van DOK was. 

  

 
2 Terwijl ik deze passage schrijf (26 september), heb ik pas 2 dagen geleden van zijn overlijden gehoord… 
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Seizoen 1959/60 

Lid van DOK (vermoedelijk vanaf september 1959) 

Ruud is volgens eigen zeggen betrekkelijk kort lid geweest van DOK. Hij dacht zelf van ± 1958 t/m 1965. 
Hij is begonnen bij leider Jan Gerritsen in de gymzaal aan de Kerkweg. Aan het einde van het seizoen, 
zo vertelt hij, verhuisden we naar de in zijn ogen ‘nieuwe’ gymzaal aan de Klaas Katerlaan.3 Helaas zijn 
er uit die tijd geen lesroosters bewaard, maar we weten wel wanneer Jan Gerritsen  bij DOK les gaf. 
Dat was van november 1958 tot en met augustus 1960. Toen hij stopte, zijn de lessen voor de adspirant 
heren (14 t/m 16 jaar) en heren vermoedelijk verhuisd naar de Klaas Katerlaan, waar hoofdleider Ma-
rius Verschuur lesgaf.4 Ik houd het erop dat Rudie door het vertrek van Gerritsen in september 1960 is 
overgegaan naar de gymzaal aan de Klaas Katerlaan. Hij was toen 15 en daarmee adspirant heer. Als 
“het einde van het seizoen”, toen Rudie overging naar de Klaas Katerlaan, betekent het einde van zijn 
eerste seizoen bij DOK, dan is hij waarschijnlijk in het najaar van 1959 (september?) begonnen bij DOK.  

Over de gymzaal Kerkweg schrijft Ruud het vol-
gende: “De toestellen waren oerdegelijk, met als 
gevolg dat ze nooit vervangen werden. Om meer 
matten te hebben gebruikten we [ook] de kokos-
deurmat” (15-10-2020). 

En over de gymzaal Klaas Katerlaan: “Een enorme 
verbetering: 6 kleine matten en een lange mat, 
een rekstok die je snel kon opzetten” (15-10-
2020). Dat laatste kan ik uit eigen ervaring beamen. Toen ik aan het begin van de jaren ’70 in de gym-

zaal Kerkweg voorturnde was er nog steeds al-
leen een parterre rekstok. Ook als je alleen maar 
een lage rek wilde gebruiken. Dat wil zeggen, 
een rekstok tussen 2 palen die los op de vloer ge-
plaatst worden en die met kettingen aan haken 
in de vloer bevestigd worden. Een heel geklier 
om die kettingen met draadspanners zodanig 
aan te draaien dat de palen in alle richtingen 
enigszins loodrecht op de vloer staan. Wie herin-
neringen heeft aan de DOK-uitvoeringen in het 
Openluchttheater weet wat ik bedoel. Daar 
maakten we gebruik van zowel een parterre rek-
stok als  een parterre ringenstel.  

Als Rudie inderdaad in 1959 lid van DOK is geworden heeft hij zo goed als zeker meegedaan aan de 
zomeruitvoering op zaterdag 2 juli 1960 in het Openluchttheater van Ede. Ik kan dit zo stellig beweren, 
omdat alle DOK-leden in die tijd (automatisch) meededen aan de uitvoering. Dat was een spektakel 
dat je niet wilde missen! 

Rudie zal meegedaan hebben aan het lange mat-nummer onder leider van Jan Gerritsen (zie pro-
gramma op de volgende pagina). Het moet een overweldigende ervaring zijn geweest! Het Openlucht-
theater bij avond (de uitvoering begon om 19.30 uur) was een indrukwekkende omgeving met don-
kere, spannende paadjes…  Het moet al rond 22.30 uur zijn geweest toen Rudie aan de beurt was. De 

 
3 DOK had de gymzaal Klaas Katerlaan in gebruik vanaf de zomervakantie 1956.  
4 Dit is althans de situatie volgens het lesrooster van september 1961.  
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zon was inmiddels ondergegaan (22.02 uur) en de Eder Kuil was prachtig uitgelicht met veel schijnwer-
pers en twee imposante lichtbatterijen. Maar rond dat tijdstip werd het ook vochtig. De grasmat, zo 
weet ik uit langjarige ervaring, werd nattig en glad. Lastig met aanlopen… 

Programma van de DOK-uitvoering van 2 juli 1960 in het Openluchttheater van Ede 
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Seizoen 1960/61 

Bovenvermelde uitvoering valt samen met het afscheid van (jongens- en heren)leider Gerritsen bij 
DOK. Na de zomervakantie van 1960 verhuist de les van Rudie naar de Klaas Katerlaan waar hij voor 
het eerst les van meneer Verschuur krijgt. 

Intermezzo – Het tijdperk Verschuur 

Rudie valt met z’n neus in de boter. Zijn jaren bij DOK vallen samen met de, naar mijn mening, jaren 
dat de vereniging de grootste en meest belangrijke ontwikkelingen doormaakt! Marius Verschuur, lid 
en leider bij de gymnastiekvereniging Vaardig & Sterk in Velp, begint in januari 1956 met enkele lessen 
bij DOK Ede. Hij gaat steeds meer lessen verzorgen en zijn positie in de hiërarchie verschuift. Na de 
zomer van 1960 geeft hij bijna alle lessen en is opgeklommen tot hoofdleider (‘directeur’).  

Eveneens in 1960 wordt Dick Hazeleger bestuurslid bij DOK. Al spoedig wordt hij secretaris. De tandem 
Verschuur (technisch leiding) - Hazeleger (bestuur) heeft de vereniging heel veel goeds gebracht! Zo 
verschijnt in maart 1961 het clubblad ‘De Brug’ voor het eerst. Uit het lesrooster van september 1961 
blijkt, dat DOK inmiddels ook extra lessen turnen heeft opgezet voor (veelbelovende) leden vanaf 12 
jaar. Het jaar daarna wordt het 40-jarig bestaan van de vereniging groots gevierd met onder meer een 
succesvolle jubileumuitvoering. De bloei van de vereniging zet door en in 1963 wordt het 1000-ste lid 
ingeschreven en in datzelfde jaar een jeugdbestuur opgericht.  

Ik noem deze tijd bij DOK, vanaf het moment dat Verschuur hoofdleider wordt in augustus 1960 totdat 
hij het hoofdleiderschap in 1973 overdraagt: ‘het tijdperk Verschuur’. Dit is niet de plaats om dit verder 
uit te werken, maar ik wil de stelling verdedigen, dat het tijdperk Verschuur eigenlijk nog steeds door-
loopt... Het succes van het hedendaagse DOK is voor een belangrijk deel te danken aan zaken, die in 
de jaren ’60 zijn ingezet en die in de jaren ’70 en daarna zijn doorgezet en aangevuld door leerlingen 
van Verschuur en daarna weer door leerlingen van hen…5 

Aan het begin van dit ‘tijdperk Verschuur’ klopt Rudie aan de deur van de geschiedenis van DOK Ede. 
Hij wordt binnengelaten. En hoe! Verschuur, zelf erg enthousiast en ambitieus, onderkent zijn poten-
tie, wakkert zijn enthousiasme aan en betrekt hem op meerdere manieren bij de vereniging.  

Over meneer Verschuur schrijft Ruud in 2020:  

“Ik heb meneer Verschuur als een heel plezierige trainer ervaren. Opgewekte man, plezierige lessen. Ik 
had een grote bewondering voor zijn organisatietalent, m.n. bij de uitvoeringen in de Eder Kuil. Alles 
stond in het draaiboek.  

In die periode gingen we ook aan wedstrijden deelnemen. Ik merkte toen, dat dat helemaal niet van-
zelfsprekend was. ‘Het KNCGV en wedstrijden’ was een gevoelig onderwerp waar heel principiële beto-
gen over gehouden werden.  

Eén keer per jaar een wedstrijd, georganiseerd door de kring. Het was voor mij hard werken om een 
oefening onder de knie te krijgen. Ik moest het meer van inzet dan van mijn talent hebben. Maar het 
plezier in het ‘heerlijk bewegen’ ben ik nooit kwijt geraakt” (15-10-2020). 

  

 
5 Hierbij moet niet in het minst gedacht worden aan een bepaalde ‘cultuur’ binnen de vereniging. 
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Seizoen 1961/62 

Het is gebruikelijk dat je met 17 jaar naar de heren (of dames) gaat. Rudie zal dus (uiterlijk) in septem-
ber 1961 naar de herenles zijn gegaan. Deze was op donderdagavond in de gymzaal aan de Klaas Ka-
terlaan van 21.15 tot 22.30 uur. 

Voorturnen bij meneer Verschuur (vermoedelijk vanaf september 1961) 

Rond deze tijd gaat hij ook voorturnen bij Meneer Verschuur. Dat zat zo. Een jaar nadat Rudie naar de 
Klaas Katerlaan is verhuisd en bij meneer Verschuur komt turnen wordt hij door hem gevraagd om 
voor te turnen bij de oudere jongens: “Dat betekende ook dat ik tijdens die les veel onderdelen voor-
deed en extra training had” (15-10-2020). Hieruit maak ik op, dat Rudie in september 1961 bij Ver-
schuur is komen voorturnen. Dit wordt bevestigd door een foto die in de krant is verschenen op 14 
december 1961. Hiervoor is een fotograaf naar de gymzaal aan de Wulplaan gekomen.6 De adspirant 
dames hadden hier les en voor de gelegenheid zijn ook de adspirant heren (js. 12/15) naar deze zaal 
gekomen. Daar zijn 3 foto’s van de wedstrijdgroepen gemaakt, één van de jongens 12-15 jaar, één van 
de adspirant dames en ook één met beide groepen tegelijk. Deze laatste is in de krant gekomen. Uit 
deze foto’s blijkt, dat Rudie op dat moment inderdaad voorturner bij de “oudere jongens” was. 

 

Rechtsonder Rudie in trainingspak. We zien, dat het leeftijdsverschil tussen de turners en hun voortur-
ner miniem was. Overigens werd het herenturnen stiefmoederlijk bedeeld, omdat er (nog) geen extra 
les voor de heren was. Voordeel voor Rudie was, zoals hijzelf schreef, dat hij al voorturnend zichzelf 
ook verder kon oefenen… ����  

 
6 De adspirant dames hadden daar op vrijdag extra les van 20 – 21 uur. 
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Dit is dus de groep van de extra les jongens 12-15 jaar waar Rudie op zaterdagmiddag bij voorturnde. 
Links leider Verschuur. Vermoedelijk is de foto begin december 1961 gemaakt.  

Leuk detail. Op 6 november 2020 deelt Ruud mij -met kennelijk genoegen- mee: “Als voorturner heb 
ik Dolf de molenopzet nog aangeleerd” ���� NB Dolf was een jaar of drie jonger dan Ruud… 

Kringwedstrijden in Oosterbeek (20 januari 1962) 

Op 20 januari 1962 worden in Oosterbeek de jaarlijkse Kringwedstrijden voor de categorieën dames 
en heren gehouden. DOK neemt deel met zowel een dames- als een herenploeg. Hoofdleider Ver-
schuur schrijft een (technisch) verslag. De DOK-leden van het damesteam -zij waren derde geworden- 
worden door hem opgeroepen om er meer voor te gaan: “Zullen we het samen proberen? Maar dan 
ook echt er voor vechten.” Ten aanzien van de heren lezen we dat er drie leden waren afgevallen 
wegens ziekte en examen. Mede dankzij twee militairen die in Ede gelegerd waren en bij DOK meede-
den kon de vereniging toch uitkomen met een vrij sterke ploeg. Ze worden door Verschuur bedankt, 
waarna de andere drie (vaste) leden genoemd worden: 

“Ton en Willem onze dank voor jullie prettige medewerking, maar niet minder Arie, Ruud en Hidde ons 
compliment voor het samen behalen van de tweede prijs. […] Wij behoren tot de weinige verenigingen 
die nog een aardige herenploeg op de been houden, laten we proberen het zo te houden, of nog beter, 
laten we proberen de ploeg te vergroten” (Clubblad ‘De Brug’, januari 1962, pagina 6).  

Ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat genoemde ‘Ruud’ onze Ruud is… 

Er is zeer illustratief verslag over deze wedstrijd door de dames ‘A.B. en M.B.’7 Illustratief in de zin, dat 
het naar mijn mening een mooi beeld geeft van hoe het er in 1962 aan toeging. Om die reden, en 
natuurlijk omdat Rudie hier bij geweest is, neem het verslag hier integraal op. 

 
7 A.B. zou Arry Brokking kunnen zijn, maar ik heb geen idee wie met M.B. wordt bedoeld? 
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Bron: Clubblad ‘De Brug’, januari 1962:  

 

 

De spanning van de wedstrijd valt in het niet bij die van het halen van de bus… ���� Verder gaat het 
over het al betaalde kwartje en meneer Verschuur, maar het meest fraaie vind ik de slotzin: 

“Tenslotte kwamen we moe, maar voldaan op het station aan. Daarna wandelden we allen gezellig 
naar huis, want de fietsenstalling was al gesloten”.  

Zie je ze gaan over de Stationsweg? Een aantal gearmd, vrolijk uitgelaten, misschien zingend… 
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Comité van ontvangst bij receptie 40-jarig DOK (10 maart 1962) 

Het klikte tussen Verschuur en Rudie en zo kwam het dat hij steeds meer bij de vereniging betrokken 
raakte. Het eerstvolgende dat ik van/over Rudie tegenkom in het archief is deze foto: 

 

De foto op de vorige pagina is gemaakt op zaterdag 10 maart 1962. ’s Middags recipieerde het jubile-
rende bestuur van DOK in Hotel Buitenzorg ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging. 
Op de foto zien we het ontvangstcomité. Vooraan ligt het receptieboek.  

Op 9 oktober 2020 heb ik Ruud deze foto gestuurd en gevraagd of hij inderdaad 2e van links op de foto 
staat en of hij misschien wist wie er nog meer op staan. 15 Oktober antwoordt hij: 

“- ik sta inderdaad op de foto. Wij vormden de commissie van ontvangst. Helaas weet ik van de andere 
leden geen enkele naam meer. De man met de sigaret was bestuurslid. Ik denk dat in deze periode de 
heer Buddingh voorzitter was. Deze receptie vond plaats in hotel Buitenzorg aan de Amsterdamse 
weg”. 
 
Rudie had toen, behalve dat hij voorturner bij meneer Verschuur was, nog geen officiële functie bij 
DOK, maar was blijkbaar gevraagd om te helpen… 
 
 
‘De Gymnastiekvereniging’ door J.R.W. 
 
DOK heeft sinds maart 1961 een eigen clubblad, ‘De Brug’. Het idee was om er een maandelijkse uit-
gave van te maken. Dat lukt niet altijd. Veel nummers zijn in het archief bewaard gebleven. In het 
nummer van december 1962 kom ik voor het eerst (maar onze verzameling is niet helemaal compleet) 
een artikeltje van Rudie tegen, ondertekend met zijn initialen ‘J.R.W.’ (Jan Rudolf Westerveld) onder 
de titel ‘De Gymnastiekvereniging’ (zie volgende pagina). 
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Bron: Clubblad ‘De Brug’, december 1962: 
 

 

 

 

 

Intermezzo – De kweekschool van Verschuur 

Het werd een succesvolle aanpak van hoofdleider Verschuur: Enthousiaste leden vragen om te komen 
voorturnen, kijken hoe dat gaat en als de voorturner/ster veelbelovend lijkt, wordt deze voorgesteld 
om de leiderscursus bij het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond te gaan volgen. Dit 
was een twee jaar durende cursus waarbij je òf een avond in de week les kreeg, òf op zaterdagmiddag. 
Op deze manier kweek je enthousiaste, deskundige leiding die uit de verenging zelf voortkomt. Dat 
was begin jaren ’60 uniek binnen DOK. Tot dan, waren leiders (‘directeuren’) steeds van buiten aange-
trokken.8 Het leidersdiploma was overigens door de Overheid erkent en bij de examens was dan ook 
steevast een Rijksgecommitteerde aanwezig om toezicht op de kwaliteit te houden. Om de kosten van 
de leiderscursus te kunnen betalen kreeg iemand alvast één of enkele uren aangeboden om les te 
geven en hier alvast wat mee te verdienen. Deze aanpak, typerend voor ‘het tijdperk Verschuur’, duid 
ik aan als: ‘de kweekschool van Verschuur’. Deze aanpak is veelvuldig en vaak met succes toegepast, 
ook bij Rudie (zie volgende seizoen)! 

 
8 Op drie leidsters na, waarvan er één (Josien Bosch) al in 1957 het leidersdiploma had behaald.  
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Seizoen 1962/63 

Lesgeven bij DOK (januari 1963 – augustus 1967) 

In het seizoen 1962/63 komt er weer een rol voor Rudie bij. Naast het turnen en voorturnen gaat hij 
nu ook op leiderscursus en begint met lesgeven! Zelf schrijft hij hierover: 

“Op een gegeven moment werd er een leiderscursus in Zutphen georganiseerd. Daar had ik wel inte-
resse in. Samen met Arry Brokking, Dicky Heijink van DOK en Mechline van Heusden van DOS Bennekom 
togen wij op zaterdagmiddag naar Zutphen” (15 oktober 2020). 

Gelet op de einddatum (13 maart 1965) is de cursus vermoedelijk in het voorjaar van 1963 begonnen. 
Over deze cursus schrijft Ruud me: “De Leiderscursus was op zaterdagmiddag. Als docenten herinner 
ik me Beltman, Askes en R.M. Bloem. Van Bloem heb ik geleerd om naar de speeltuin te gaan en te 
welke bewegingen kinderen uit zichzelf op toestellen maken. Zou het kunnen zijn dat hij al door had 
dat kinderen de strakke uitvoering van bewegingen op de turnles lang niet altijd leuk vonden?” (6 no-
vember 2020). 

Hoewel veel begin- en eindmomenten niet exact meer zijn terug te halen, weten we wèl precies wan-
neer Rudie is begonnen met lesgeven bij DOK. Dat komt, omdat tot en met 1964 alle financiën van 
DOK werden bijgehou-
den in een kasboek, in-
clusief de vergoedingen 
voor het geven van les-
sen.    Rudie is in januari 
1963 begonnen met 
lesgeven. Dus al vòòr 
het begin van de lei-
derscursus. Hij is dan 
ruim 18 jaar en het jaar 
daarvoor begonnen aan 
de Kweekschool. Hij be-
gint met één lesuur per 
week. Volgens een en-
quête van februari 
1964 van de Kring Velu-
wezoom over de techni-
sche leiding, verdiende Rudie als niet-gediplomeerd leider f 2,50 per uur (dus ongeveer f 10,- per 
maand). Ruud schrijft op 6 november 2020:  

“Van mijn les(sen) bij D.O.K. weet ik vrijwel niets meer. Ik heb in de zaal aan de Wulplaan aan jongens 
lesgegeven. En dan stopt mijn herinnering aan die tijd.”  

Ik heb de indruk dat Rudie in de ruim 4½ jaar dat hij bij DOK heeft lesgeven steeds maar een paar uur 
per week les gaf. Vooral aan jongere jongens (de oudere werden door Verschuur zelf gegeven). Daarbij 
moet niet vergeten worden dat hij intussen ook nog op school zat (Kweekschool), vanaf voorjaar 1963 
leiderscursus volgde, zelf turnde en voorturnde. Alsof dat nog niet genoeg was, komt daar in het na-
volgende seizoen nòg een klus bij…  

  

Rudie in zijn leiders-outfit tijdens de uitvoering van 1964 (screenshot) 
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Seizoen 1963/64 

Foto’s die gemaakt zijn op een oefenavond zijn zelden, zeker in de jaren ’60, toen flitsen nog geen 
gemeengoed was. Via Dolf Smits zijn twee foto’s boven water gekomen van de herenles op donder-
dagavond in de Klaas Katerlaan. Ik schat van omstreeks 1963 of 1964. Prachtige kiekjes! 
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Het onderschrift van Dolf bij deze foto luidde: “Jan in de reus”. Wie zien we verder op deze foto? En 
wie zou de foto gemaakt hebben? We zoomen even iets in… 

Links (gedeeltelijk achter de rekstokpaal): Dolf Smits – op de kast (met trainingsjasje): Rudie Wester-
veld – op de grond met witte hemd: … - op de grond met donkere trui: Nol Oosterink – op het paard 
leider Marius Verschuur. Turner aan de rek: Jan (Franssen?). 
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Hier wordt duidelijk nagepraat, geanalyseerd… 
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Wie zien we op deze foto? Zou ‘turner Jan’ deze foto gemaakt hebben? We zoomen weer iets in… 

V.l.n.r.: Leider Verschuur (op het paard) – Nol Oosterink (met bril) – Dolf Smits (handen in de zij) – 
Onbekend (met wit hemd) – Onbekend (gedeeltelijk zichtbaar) – Rudie Westerveld (met bril, op de 
kast) 

Wat mij op deze foto’s opvalt, is dat Rudie hier, naast zijn rol als turner, ook weer leider Verschuur 
assisteert bij het vangen. Hij kon blijkbaar goed vangen, anders krijg je deze positie, zeker op dit ni-
veau (bij het reuzen) niet! 
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Voorzitter van het eerste Jeugdbestuur van DOK (21 november 1963 – 17 april 1967) 

Op de ledenvergadering van 21 november 1963 gaat een hartenwens van de tandem Verschuur-Haze-
leger in vervulling. DOK krijgt een Jeugdbestuur en de eerste bestuursleden worden tijdens de leden-
vergadering geïnstalleerd. Nadat het jeugdbestuur-in-oprichting op 16 oktober bij Verschuur thuis 
voor het eerst bijeen was gekomen, konden de taken nu snel worden bekend gemaakt (zie ook knipsel). 
Rudie Westerveld is de eerste voorzitter van het eerste Jeugdbestuur van DOK! En hoewel de naam in 
de jaren ’80 veranderde in Jeugd Commissie (nu: JeeCee) en de nadruk kwam te liggen op nevenacti-
viteiten, zijn activiteiten als weekendkampen e.d. zestig jaar later nog steeds gemeengoed… ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien, dat degenen met wie Rudie zaterdag ’s middags naar de leiderscursus in Zutphen ging, Dickie 
Heijink en Arry Brokking, ook hier weer van de partij zijn… Het JB gaat voortvarend aan het werk, zodat 
reeds op de volgende ledenvergadering (22 april 1964) een reglement voor het JB voorgesteld wordt. 
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Kringwedstrijden en Vaardigheidsproeven op 25 januari 1964 in Arnhem 

Hoewel Rudie dus pas op ongeveer 15-jarige leef-
tijd bij DOK begon, heeft hij zich snel opgewerkt. 
Dat blijkt wel uit het bericht in de krant hiernaast. 

Op 25 januari 1964, Rudie is dan 19 jaar, doet hij 
bij de Kringwedstrijden mee met de heren. Ze be-
halen een 4e plaats.  

Daarnaast legt Rudie, met maar 2 andere DOK-le-
den, de Vaardigheidsproeven KNCGV in de 2e 
graad af. En slaagt hiervoor! Dit laatste was in die 
tijd zeker niet vanzelfsprekend…  
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Weekendkamp Jeugdbestuur (20-22 juni 1964) 

Nadat de geplande fietsenrally van 23 mei 1964 niet door kon gaan vanwege het geringe aantal 
inschrijvingen, heeft het Jeugdbestuur (JB) z’n zinnen gezet op een weekendkamp voor leden van 15 
jaar en ouder.9 Daarvoor moest eerst wat geld in kas komen. Blijkbaar moest het jeugdbestuur self-
supporting zijn... Het Jeugdbestuur ondersteunde een actie van de Edese Jeugdraad om sets met 
suikerzakjes te verkopen. De helft van de opbrengst ging naar het goede doel van de Edese 
Jeugdraad, de andere helft naar de kas van het Jeugdbestuur. Dit leverde hen f 71,65 op.  

 

Binnen no-time hadden 31 leden zich aangemeld. Het kamp werd een succes. In het jaarverslag over 
1964 van de secretaresse van het Jeugdbestuur schrijft Arry Brokking: “Dit kamp in Otterlo is werkelijk 
een sukses geworden, want iedereen was reuze enthousiast. Er zijn zelfs al weer stemmen opgegaan 
voor een volgend te organiseren kamp”. En penningmeester Nol Oosterink kon tevreden concluderen, 
dat de suikerzakjesactie + het financieel overschot van het kamp leidde tot een batig saldo over 1964 
van maar liefst f 81,21.    

Overigens werd gebivakeerd op een kampeerboerderij met de naam ‘Beekdal’ van boer Ploeg in 
Otterlo. In de winter lagen er op de deel schapen, daarna werd het schoon gemaakt, zodat er 
kamppeerders kunnen slapen.10 Op de deel, waar eerder de schapen stonden, lag nu stro om te slapen 
en op het middenstuk stonden tafels waaraan bijvoorbeeld gegeten kon worden.  

 
9 Wel gedurfd, gelet op de jonge leeftijd van de organiserende leden van het Jeugdbestuur zelf.   
10 Schriftelijke informatie Dickie Heijink (gehuwd Van Voorthuizen), 7 april 2022.  
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Dankzij JB-lid Dickie Heijink zijn er wat foto’s van dit kamp bewaard gebleven. Ik toon er onderstaand 
enkele… 

Natuurlijk ���� werd er maar kort geslapen en was een dutje tussendoor wel even lekker… 

 

De man die naar binnen loopt is Maarten van de Pol. De leden op de banken zijn v.l.n.r.: onbekend – 
Elly Stienstra – Rudie Westerveld – Wil Langelaar – Jan Franssen. 

 

En zo zagen de slaaplaatsen eruit… 
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Onderonsje tussen Nol Oosterink (boven) en Rudie Westerveld (beneden)… 

 

 

Vlag hijsen onder leiding van Nol Oosterink (rechts, op de rug gezien). Zou Rudie de foto genomen 
hebben? 



23 
 

Rudie begint aardig te groeien in zijn rol als voorzitter van het JB... ���� Bron: ‘De Brug’, sept. 1964 
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Uitvoering 4 juli 1964 in het Openluchttheater 

Nog maar twee weken na het weekendkamp met het Jeugdbestuur staat de volgende activiteit alweer 
te gebeuren: de zomeruitvoering in het Openluchttheater. In verband met het grote aantal leden van 
de vereniging11 is er dit jaar voor gekozen de uitvoering te splitsen in twee delen: een jeugduitvoering 
op donderdagavond 2 juli en een ‘gymnastische wereldreis’ voor de oudere leden op zaterdagavond 4 
juli. Wat een aanslag op de Technische Leiding en de Toestellencommissie moet dit geweest zijn! Het 
begon al op woensdag 24 juni met een extra repetitie voor de vrije oefeningen.12 Daarna volgde op 
woensdag 1 juli een generale repetitie voor de jeugduitvoering. Dan, op 2 juli, de jeugduitvoering. De 
dag erna, vrijdag 3 juli, volgt alweer de generale repetitie voor de zaterdaguitvoering. Ten slotte, 
zaterdag 4 juli, de uitvoering voor de ouderen… Oef! Deze opzet is nooit meer herhaald… ����  

Ik vermoed dat de leden waaraan Rudie lesgaf hun uitvoering op donderdag hadden, terwijl Rudie zelf 
als turner op zaterdag aan de bak moest. Van de uitvoering op zaterdag 4 juli zijn foto’s beschikbaar…  

 

Hoofdleider Verschuur wordt (van ons uit gezien) links geflankeerd door het Bondsvaandel (buiten het zicht 
gedragen door Rudie Westerveld) en rechts door het DOK-vaandel (gedragen door Nol Oosterink).  

 
11 Een jaar eerder kon het 1000-ste lid worden ingeschreven, inmiddels telde DOK zo’n 1100 leden… 
12 Vrije oefeningen zijn oefeningen ‘vrij’ van toestellen. Het betreffen (in die tijd) ritmische oefeningen op mu-
ziek, al dan niet met handgereedschappen (bv. knotsen). Door de leden werden vrije oefeningen ook wel aan-
geduid als ‘een dansje’. Vaak werden door de enorm grote meisjesgroepen op uitvoeringen vrije oefeningen 
uitgevoerd.  
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De leden verzamelden zich vooraf op de Breelaan. Daarna volgt een mars, met Tamboers- en Pijpers-
korps ‘Irene’, via het Maandereind, Grotestraat, Bergstraat en de Van Pabstlaan naar ‘de Kuil’. 

Bij het Openluchttheater aangekomen zit het ruim toegestroomde publiek reeds te wachten. Hoofd-
leider Verschuur heeft voor deze avond een bijzondere opmars ontworpen. De leden vormen op de 
grasmat een kompas met de vier windstreken. De vaandels en vlaggen vormen de kompasnaald… 

  

Vanaf deze plaats niet te zien, maar verscholen achter het Bondsvaandel (foto boven) staat 5e van rechts Rudie… 

 

Op deze vergroting v.l.n.r. (vermoedelijk) Jan Franssen, Nol Oosterink, Dolf Smits, Rudie Westerveld, 
Joop van Mechelen en Maarten van de Pol.  
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Nummer 8. Hoog rek – Heren 

 

Geen actiefoto, wèl een bewijs dat Rudie (2e van links) ook aan dit nummer meedeed… ���� 

Nummer 13. Hoog brug – Heren 

 Ik denk dat Rudie hier uit de zweefkip komt en doorzwaait naar de handstand (lastige combinatie)… 
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Herenploeg aan de brug. V.l.n.r.: Roel Vredeveld – Maarten v.d. Pol – Joop van Mechelen – Rudie Westerveld – 
Dolf Smits – Ben Fluit - … - Nol Oosterink – Jan Franssen (Bron: Marius Verschuur, achter op de foto geschreven) 

Nummer 19. Jumping Devils – Heren 

Speciaal voor dit nummer hebben de heren hun turn-
hemd verruild voor een coltrui. Gelet op het tijdstip, tem-
peratuur en vochtigheid, geen overbodige luxe. Dit was 
het voorlaatste nummer van de avond. Ik schat dat het 
zeker 22.30 uur is geweest, terwijl om ongeveer 22 uur de 
zon is onder gegaan. De ervaring leert dat de vochtigheid 
op de grasmat dan snel toeneemt… 

Rudie maakt hier 
een ‘losse hurk-
sprong’. Dit wil zeg-
gen, dat hij vanaf de 
afzet van de trem-
plin (zie links) het 

(op de hoge brug opgeschroefde) tafelblad (met daarover 
de lange mat) niet aangeraakt heeft…  
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Landing van Rudie na – ik vermoed – de salto voorover… Niks minitramp of landingsmatten… ���� 
Als je goed kijkt, zie je links naast het hoofd van leider Verschuur het spiekbriefje met de sprongen…  
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Seizoen 1964/65 

Op maandag 7 september 1964 beginnen de les-
sen van DOK van seizoen 1964/65.  

De technische leiding is in handen van: 

• Marius Verschuur, hoofdleider 
• Dickie Heijink, hulpleidster 
• Rudie Westerveld, hulpleider 
• Mej. Nap, leidster 

Dickie en Rudie zijn uit de ‘school van Ver-
schuur’. Een jaar later (1965/66) bestaat de lei-
ding van DOK, naast meneer Verschuur, uit het 
‘dreamteam’ (eigen ‘kweek’): Dickie, Rudie en 
Arry Brokking.  

In dit seizoen de gebruikelijke gebeurtenissen, 
zoals de Kringwedstrijden. Deze werden dit jaar 
op 2 februari in de gymzaal aan de Klaas Kater-
laan in Ede gehouden. Dit was een dinsdag! We 
moeten niet vergeten dat in die tijd veel dames 
en heren op zaterdag werkten en er op zater-
dagochtend nog school was… 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 
februari 1965 leest Rudie als voorzitter van het 
Jeugdbestuur het jaarverslag over 1964 (ge-
maakt door secretaresse Arry Brokking) voor. 
Nol presenteert het ‘kasverslag’ over dat jaar. 

In het kerstnummer van het clubblad (december 1964) schrijft Rudie, net als de voorzitter van het 
‘grote bestuur’, een kerstgroet/-boodschap… 
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Het volgende belangrijke moment was het examen van de leiderscursus in Utrecht. Dit werd voor Ru-
die en Arry op 13 maart 1965 bekroond met het door het Ministerie van OK en W erkende leidersdi-
ploma.13 Dit betekende in ieder geval verhoging van de lesvergoeding… ���� 

Rudie was op weg naar de ideale combinatie van het meer technisch-inhoudelijke leidersdiploma en 
de meer pedagogisch-didactisch onderbouwde onderwijzersacte (Kweekschool). Voor dat laatste 
moest hij nog wel een paar jaar blokken…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de uitvoering op 3 juli 1965 zijn helaas geen foto’s. Ik vermoed dat Rudie als leider betrokken is 
geweest bij het nummer van de jongens 6/8 jaar en dat van de jongens 9/11 jaar. Hij zal zelf wellicht  
ook weer aan enkele nummers hebben mee gedaan… 

 
13 Mede-cursist Dickie Heijink behaalde het diploma op 22 januari 1966.  
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Seizoen 1965/66 

Naast de gebruikelijke zaken als wedstrijden van de Kring Veluwezoom, jaarvergadering van de vereni-
ging en uitvoering, was er dit seizoen een turnweekend georganiseerd door het Gelders Overijssels 
Gewest (GOG) met Pinksteren 1966 (Vroomshoop). Rudie maakte (samen met meneer Verschuur en 
Dolf Smits) deel uit van de kampstaf. Uit de weinige foto’s die we over dit jaar bezitten maak ik op, dat 
Rudie nu een nadrukkelijke rol in de technische leiding heeft. Hij laat het dragen van het vaandel over 
aan anderen en ontfermt zich bij activiteiten als lid van de TL over de leden…  

Een hoogtepunt dit jaar was ongetwijfeld het defilé (in samenwerking met het christelijk gymnastiek-
verbond) op Soestdijk op 30 april 1966. DOK ging met veel leden en enkele bussen naar Soestdijk. Dat 
Rudie er ook (als leider) bij was, bewijst deze foto. 

 

 

Hier passeert de vereniging het bordes (links) met de Koninklijke familie… 
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Pinksterweekend/Toogdag in Vroomshoop (28-30 mei 1966) 

Uit onderstaand verslag (‘De Brug’, juli 1966) blijkt, dat Rudie deel uitmaakt van de DOK-kampstaf. 

 

 

DOK kampeerde in Vriezenveen… 
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Uitvoering 11 juni 1966 

De uitvoering vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 juni.  

 

In het draaiboek van deze uit-
voering bevindt zich ook neven-
staande schets voor het spring-
nummer door de jongens 9-11 
jaar (nummer 7 op het pro-
gramma). Het zou mij niet verba-
zen als dit door Rudie gemaakt 
is… 

Rond deze tijd rondt Rudie zijn 
initiële opleiding tot onderwijzer 
aan de Kweekschool af. Hij gaat 
direct aansluitend door met het 
vervolgjaar voor de hoofdacte.14 

  

 
14 Deze en andere biografische informatie stamt van Marjan Westerveld-Hamerling, echtgenote van Rudie.  
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Seizoen 1966/67 

Vergadering Technische Leiding (15 oktober 1966) en Kringwedstrijden (november) 

Bij hoge uitzondering bevat het archief over de jaren ‘60 een verslag van een vergadering van de Tech-
nische leiding (TL). Rudie is hierbij aanwezig.  

 

Het hier weergegeven gedeelte van de notulen van 15 oktober gaat over de wedstrijden van de Kring 
Veluwezoom die voor de deur staan en het daarbij optredende probleem, dat hoofdleider Verschuur 
met een heupblessure kampt. Van de TL treden de leidsters Coby Adams en Arry Brokking naar voren 
om de honneurs ten aanzien van de dames en meisjes waar te nemen, terwijl Rudie Westerveld dit 
doet voor de heren en jongens. Ze doen dit op uitstekende wijze! Uit krantenverslagen blijkt, dat zowel 
de meisjes als de jongens 12/13 jaar op 5 november in Dieren eerste prijzen behalen. Terwijl de adspi-
rant dames op 19 november een tweede prijs behalen en de adspirant heren zelfs een eerste prijs. Het 
is niet bekend hoe de dames en heren het eraf gebracht hebben. In ieder geval groot succes voor de 
invallers!15    

Uit het Jeugdbestuur (17 april 1967) 

Nadat Rudie in de Algemene Ledenvergadering van 1966 de voorzittershamer van het Jeugdbestuur 
had overgedragen aan Dolf Smits, treedt hij in de daaropvolgende ledenvergadering van 17 april 1967 
uit het Jeugdbestuur. Hij doet dit tegelijk met nog vier (!) andere leden van het eerste uur. In de notulen 
van deze vergadering lezen we het volgende: 

 

 
15 Naar aanleiding van een vraag van mij schrijft Ruud op 7 november 2020: “Leuk om iets te horen van Arry 
Brokkink en Coby Adams. Heda Heij ken ik niet. Van Dolf hoor ik nog wel eens iets via Nol Oosterink, neef van 
Dolf”. 
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Waarom en waarom zo massaal terugtreden uit het Jeugdbestuur? Uit de documenten blijkt weinig 
over de redenen voor dit (massale) vertrek. Getuigenissen ontbreken hierover. Er is slechts één aan-
wijzing en dat is die ‘botte’ zin in de notulen: “In het jeugdbestuur zitten er te veel van de technische 
leiding”. Was dit een verwijt van buitenaf, of misschien slechts een constaterende uitspraak van voor-
zitter Dolf Smits? En waarom zou dat een probleem zijn? En als het louter hierom zou gaan, waarom 
bedankt dan ook Nol Oosterink als bestuurslid? Van het aftredende vijftal maakt hij geen deel uit van 
de Technische Leiding… Was het aanvankelijke vuur van 1963 misschien gedoofd? Van Rudie weten 
we, dat hij sinds december van het afgelopen jaar samenwoont met Marjan Hamerling. En dat hij bezig 
is met de laatste loodjes van de hoofdacte... Tijd om wat af te bouwen?   

Laatste uitvoering 

Ruud zelf dacht in 2020, dat hij tot en met 1965 bij DOK is geweest. Het was eenvoudig om hem te 
laten zien dat dit onjuist was, dat hij te voorzichtig was met zijn schatting. Naast de bovenvermelde 
gegevens wordt hij ook meerdere keren genoemd in het draaiboek van de lustrumuitvoering van 17 
juni 1967. Hierin zien we onder meer, dat Rudie achter de microfoon staat om het nummer van de 
jongens 9/11 jaar vocaal te begeleiden. Je ziet deze vermelding bovenaan de linkerpagina op het on-
derstaande blad uit het draaiboek van Marius Verschuur. Ook bij de opmars aan het begin van de 
uitvoering was hij betrokken. Ik zat op dat moment bij de jongens 9/11 jaar! Misschien had ik juist in 
die periode wel les van Rudie… 
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Laatste uitvoering bij DOK van Rudie 

 

Naar aanleiding van bovenstaand knipsel schrijft Ruud: “Op de foto zag ik Dolf Smits met het nieuwe 
vaandel. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader Bertus Smits” (06-11-2022). 
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Vertrek uit Ede en bij DOK… 

Ik vermoed dat Rudie ná de zomervakantie van 1967 niet meer terug is gekomen als lesgever bij DOK. 
Toch lijkt zijn vertrek redelijk abrupt. Op 13 juni stuurt de secretaris van het DOK-bestuur nog een lijst 
naar de redactie van Het Christelijk Turnblad met de namen en adressen van de medewerkers van DOK 
waar het blad aan gestuurd moet worden. Hier staan ook de gegevens van Rudie op! De lijst is niet 
louter een kopie van de vorige, omdat het sinds afgelopen december gewijzigde adres van Rudie er op 
staat. De secretaris kreeg de gegevens over de leden van de Technische Leiding door van hoofdleider 
Verschuur. Hieruit concludeer ik dat, ten minste op 13 juni nog niet bekend was dat Rudie zou vertrek-
ken. Ik ga er niet vanuit, dat Rudie dat al wel wist, maar nog niet had doorgegeven. Daarvoor was hij 
veel te veel verenigingsman. Hoe eerder bekend dat een leider stopt, des te eerder kan er naar ver-
vanging worden gezocht (altijd lastig te vinden)… 

Wat we verder weten is het volgende. Rudie heeft ergens in de zomermaanden bericht gekregen dat 
hij zijn hoofdacte heeft behaald. Daarmee is hij goed  toegerust voor de arbeidsmarkt. Hij is inmiddels 
23 jaar en toe aan een volgende fase in zijn leven. Hij wil zo snel mogelijk aan de slag en solliciteert.  

Hij wordt als onderwijzer benoemd in 
het plaatsje Zaamslag (Zeeuws Vlaande-
ren).  

In het archief bevindt zich het verhuis-
bericht van Rudie per 6 oktober 1967. 
Hij woont dan op de Terneuzensestraat 
in Zaamslag. Het is geschreven en on-
dertekend door Marjan, die blijkbaar in-
middels zijn echtgenote is.  

 
 

Terugblikkend op zijn jaren bij DOK schrijft Ruud op 15 oktober 2020:  

“Ik ben betrekkelijk kort lid van DOK geweest…  
Maar het is in mijn leven een heel belangrijke periode geweest.” 

Maar andersom ook! De vereniging DOK, Marius Verschuur en de leden bij wie Rudie heeft voorge-
turnd en aan wie hij heeft lesgegeven hebben veel aan hem te danken. Kortom, DOK en Rudie Wester-
veld zijn elkaar veel verschuldigd! 

 

Nawoord 

Het is verdrietig dat Ruud de eindresultaten van wat we op 9 oktober 2020 zijn begonnen niet meer 
heeft kunnen meemaken. Dat neemt niet weg, dat ik blij ben dat ik in 2020 de stoute schoenen heb 
aangetrokken en contact heb opgenomen. Ik vind het fijn, dat ik dit gedenkschrift nu aan zijn vrouw 
Marjan, de kinderen en hun kinderen kan aanbieden… 

  


